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Koningsdag 27 april 

Nieuwe wisseltentoonstelling:  

 

Oproep: Nieuwe vrijwilligers 

Bezoek Maritiem MuZEEum 

Waar de Schooltijd-vrijwilliger de tijd even stilzet. 

Je draait de sleutel om in de deur van het Rijksmonument aan de 

Nieuwstraat. De straat slaapt nog half en binnen ruikt het naar hout, 

papier en een vleugje nostalgie. Alsof de tijd hier even op jou wacht. 

Je bent nooit alleen. In ‘Schooltijd’ werk je altijd met minstens twee 

vrijwilligers. Terwijl je de lichten aandoet en de Zeeuws-Vlaamse 

vlag uithangt, zet je collega de koffie aan en controleert de klasopstelling. Samen 

bouw je aan een klein theater waar straks de geschiedenis tot leven komt. 

    

  In de keuken beneden staat een schaal zelfgebakken taarten klaar.  

  Je snijdt ze voor, vult de koffiekannen en rekent uit hoeveel thee je  

  nodig hebt voor de groep die om tien uur via het Portaal van  

  Vlaanderen binnenstapt.  

 

Dan gaat de deur open. Nieuwsgierige gezichten, vrolijke stemmen. Het glas in lood 

van het Atrium wordt uitvoerig bewonderd en gefotografeerd.   

   

  De groep wordt gegidst door het museum:  

  van lei en griffel naar kroontjespen en inktlap,  

  van Ot en Sien naar de schoolplaten die  

  generaties hebben gevormd.  

 

In de muziektentoonstelling zie je mensen zachtjes mee neuriën, herinneringen  

ophalen aan hun eerste schoolconcert. Jij laat de verhalen klinken en draait een  

langspeelplaat van Benny Vreden.  

De magie van ‘Schooltijd’ is weer tot leven gebracht! 

Na afloop blijft iedereen hangen bij de koffietafel. De geur van appeltaart doet zijn 

werk. Bezoekers bladeren door oude schoolfoto’s en vertellen verhalen die lang  

hebben liggen slapen. Jij luistert. 

                    Voor ze vertrekken, help je nog even in het winkeltje.  

  Een knikkerzak, een ansichtkaart, een leesplankje, een   

  magneet, kleine aankopen die het bezoek afronden. 

  Rond half één keert de rust terug. Je drinkt thee, eet wat,    

  praat met collega’s die binnenlopen.    

  Om 13.30 uur zwiert de deur opnieuw open.  

                    De middag brengt toeristen vanaf de kust,  

                    oud‑onderwijzers, families, mensen die op zoek zijn naar 

een stukje verleden tussen de lokale foto schoolmappen.  

Soms vertelt je collega, soms jij — maar altijd is er iemand om verhalen te delen. 

En dan komt het leukste moment voor de kinderen: de speurtocht.  

Met een kaart in de hand zoeken ze naar verborgen details en kleine  

raadsels. Jij geeft subtiele hints en ziet hun ogen glinsteren wanneer ze 

iets vinden. Aan het eind als beloning een klein prijsje. 

Aan het einde van de dag loop je nog één keer door het museum.  

De stilte is warm, alsof de verhalen en melodieën even uitrusten tot  

morgen. Je sluit af met het gevoel dat je niet alleen hebt geholpen: 

je hebt geschiedenis laten leven. 

En ergens denk je nu op dit moment: dit kan jouw (halve) dag zijn. 

Wanneer stap jij binnen? 

Van harte tot ziens!  Martin Stolk, Voorzitter Museum ‘Schooltijd’. 

   Tot slot…... 

14 februari: Valentijn 

Tijdens Valentijnsdag was Museum Schooltijd aangekleed in een warme,  

feestelijke sfeer. Bij binnenkomst werden bezoekers verwelkomd door vrolijke  

hartvormige ballonnen, die het museum een extra gezellige uitstraling gaven. 

Als kleine attentie kreeg iedere bezoeker een heerlijk zakje met Valentijnskoekjes, 

wat zorgde voor een glimlach bij jong en oud. Na afloop van het bezoek wachtte er 

nog een leuke Valentijnsverrassing, waardoor deze bijzondere dag voor iedereen een 

extra mooie herinnering werd. Valentijnsdag in Museum Schooltijd was een  

geslaagde en hartverwarmende belevenis. 

De opening van de nieuwe wisseltentoonstelling 

‘KLANKEN UIT DE KLAS’ op 18 april, was 

een feestelijk en muzikaal moment. De expositie 

werd officieel geopend door Dhr. Jan Lonink, 

toen nog voorzitter van de Vereniging van 

Zeeuwse Musea.  

Een bijzonder en verbindend moment volgde 

toen de aanwezigen samen het lied do-re-mi 

zongen voorzien van een speciaal passende 

tekst voor deze gelegenheid. Met gitaar-

begeleiding van Ina, zorgde dit voor een  

vrolijke noot en een herkenbare sfeer, geheel 

in lijn met het thema van de tentoonstelling.  

Met het luiden van de schoolbel gaf Dhr. Lonink 

het startsein, waarna, onder toeziend oog van de 

aanwezigen, een doek met muzieknoten werd 

weggetrokken. Daarmee ontvouwde zich op 

symbolische wijze de titel van de  

tentoonstelling: ‘Klanken uit de klas’ 

Na de opening kregen de aanwezigen een  

rondleiding door medewerkster Ina die met  

enthousiasme en kennis van zaken uitleg gaf 

over de tentoongestelde objecten, waarbij ze 

vertelde over de geschiedenis en de rol van  

muziek in het klaslokaal van 1830 tot heden. 

De middag werd afgesloten met een 

hapje en een drankje, waarbij nog  

gezellig werd nagepraat. De opening 

van ‘Klanken uit de klas’ was daarmee 

een geslaagde en sfeervolle start van 

een bijzondere tentoonstelling.  

Tijdens de vrijmarkt stonden drie  
vrijwilligers al vroeg paraat met een 
kraam in de Burgemeester Geillstraat.  
Om 7 uur ’s ochtends werd alles  
opgebouwd. Het was nog behoorlijk koud 
zo vroeg, maar dat mocht de pret niet 
drukken, want er was op dit tijdstip toch 
al sprake van enig ‘rond speurend publiek’ 
op zoek naar ‘wie weet wat’. 

De koffie bleek een echte publiekstrekker: 
voor slechts één euro vond deze gretig aftrek 
bij de vroege bezoekers. Het leverde niet  
alleen warme handen op, maar ook een 
mooie opbrengst voor het museum. 

In de kraam werden volop oude én nieuwe 
schoolspullen aangeboden, waar veel  
belangstelling voor was. Bezoekers  
snuffelden enthousiast tussen de  
nostalgische spulletjes en gingen regelmatig 
met iets leuks naar huis. 

De sfeer was de hele ochtend en middag  

bijzonder gezellig. Met veel aanloop, leuke 

gesprekken en een levendige ambiance kan 

Museum Schooltijd terugkijken op een zeer 

geslaagde dag op de vrijmarkt. 

Vorig jaar leverde onze oproep 4 nieuwe  

medewerkers op, die inmiddels al goed  hun 

draai hebben gevonden.  

Ondanks deze geweldige aanwinst zijn er nog 

steeds meer enthousiaste vrijwilligers van harte 

welkom. 

Vandaar deze nieuwe oproep:  
Het werk biedt  niet alleen afwisseling, maar 

ook waardevolle ontmoetingen, mooie  

gesprekken over herinneringen aan de eigen  

lagere schooltijd. 

Bovendien draag je bij aan het levend houden 

van de geschiedenis van het lager onderwijs. 

Aanmelden voor de info middag kan via  

info@schoolmuseumterneuzen.nl, telefonisch 

via 0115-720 821 of 06 2090 9868 

30 April, een geslaagde dag voor onze vrijwilligers. 

De dag begon met een Algemeen Vrijwilligers  

Overleg, waarin we samen terugkeken,  

vooruitblikten en ideeën deelden. Daarna  

vertrokken we richting Vlissingen, waar we genoten 

van een gezellige lunch. 

‘s Middags brachten we een bezoek aan het  

Maritiem museum ‘MuZeeum’, waar we een  

interessante rondleiding kregen. 

We kijken terug op een leuke en inspirerende dag. 

Uitreiking Lion’s Cultuurprijs 

Op 6 mei jl. werd in Porgy en Bess  

de ‘Lions Cultuurprijs 2026 ‘weer uitgereikt. 

Tien genomineerden, waaronder 

‘Museum Schooltijd’, het Industrieel  

museum en nog een aantal individuele  

kunstenaars, wachtten vol spanning op de  

uitslag. 

Drie verschillende prijzen werden  

uitgedeeld: Een Publieksprijs, een  

Cultuurprijs en een Waarderingsprijs. 

De Cultuurprijs voor Midden Zeeuws-

Vlaanderen, waar het Schoolmuseum toe  

behoort, werd uitgereikt door wethouder  

Jeroen de Buck en ging naar het 

Industrieel Museum. Van harte gefeliciteerd! 

Alle andere genomineerden kregen een  

waarderingsprijs ter waarde van € 150,- 

Lions Zeeuws-Vlaanderen hartelijk dank 

daarvoor. 

Kinderfeestje  

Op zoek naar een origineel en gezellig kinderfeestje? 
Dan is Museum Schooltijd ideaal voor kinderen. 

Samen met vriendjes en vriendinnetjes terug in de tijd! 

Hoe was het vroeger op school? 
Schrijven met een griffel op een lei, zitten in oude schoolbanken, spannende 

verhalen horen van vroeger én natuurlijk een leuke speurtocht doen.  
Een feestje vol plezier, ontdekken en lachen! 

Wij zorgen voor een gezellig feestje 
met iets lekkers erbij 

en op het eind een leuke verrassing. 
Een bijzondere verjaardag om nooit te vergeten! 

Met veel enthousiasme blijven wij ons inzetten om herinneringen aan vroeger levend 
te houden en jong en oud te laten genieten van alles wat met schooltijd te maken heeft. 
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de betrokkenheid van onze bezoekers blijft 
ons museum een bijzondere plek vol verhalen, herkenning en verwondering. 

Wij hopen u binnenkort weer te mogen verwelkomen in Museum ‘Schooltijd’ 
om samen herinneringen op te halen 
nieuwe ontdekkingen te doen  
en een stukje verleden te beleven.  
 
Wij wensen U allen een mooie zomer toe! 

Blijf ons volgen en vertel het vooral verder! 

Hartelijke groet, 

Het team van Museum ‘Schooltijd’ 


