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Uit de vrijwilligershoek 

Onverwacht….. 

Voor ‘n gids is het goed als je in staat bent om je aan te passen aan 

onverwachte situaties en goed kunt schakelen…. 

Op donderdag 10 oktober stond er voor mij een groep ingepland 

die graag een rondleiding wilde hebben. Ik had de indruk, gezien 

de omschrijving, dat het ging om een familie die gezamenlijk een 

leuk cultureel uitje wilde doen. 

Ik stond, ter verwelkoming, in de deuropening waar een mevrouw 

me tegemoet kwam met de mededeling dat het bezoek negen  

mensen betrof die blind ofwel zeer zwaar slechtziend waren… Dat 

was voor mij even ‘n complete verrassing, temeer omdat daarover  

vooraf helemaal geen mededeling was gedaan. 

Echter, tijd om me er lang over te verwonderen was er niet, dus ik 

deed een beroep op mijn hersenen om te schakelen; en die zeiden 

dat “deze mensen vooral zien met hun handen en vingers”…  

Nadat ze koffie en thee hadden gedronken, ben ik dus met 

hen in het klasje van 1900 gegaan en heb daar zeer uitge-

breid en met veel extra detail verteld over allerlei onderwijs-

facetten en -hulpmiddelen… én heb ik hen heel veel objecten 

in handen gegeven. Alhoewel het me in eerste instantie  

overviel begon ik inmiddels te genieten van de wisselwerking 

en kon ik steeds meer en gemakkelijker denken in de  

behoeften van de bezoekers.  

Na het klasje wilde men nog een drankje…, dat in het atrium 

werd genuttigd.  

Ondertussen heb ik de vitrines zo’n beetje “geplunderd”, op 

zoek naar tastbare objecten met een informatief verhaal; en 

dat terwijl ik het object dan doorgaf aan de groep, zodat ze 

alles ook konden “zien”…! 

Na een buitengewoon genoeglijk en verhalend samenzijn van  

ongeveer anderhalf uur, nam ik afscheid; maar niet nadat ik, 

van de man die vanaf zijn geboorte blind is, twee dikke dui-

men kreeg.  Fantastisch! Zulke dagen maken mij echt geluk-

Beste vriend(-in) van het Schoolmuseum, 

Speciaal voor u allen een voorwoord in Decemberstijl:   

Wanneer de mistflarden over Schooltijd trekken en de geur van herfstbladeren zich 

mengt met het zachte geluid van kinderstemmen, voel ik de tijd even stilstaan. In ons 

museum, waar de houten vloeren zachtjes kraken en oude schoolbanken verhalen 

fluisteren, groeide onze familie van vrijwilligers. Nieuwe gezichten brachten frisse 

energie, terwijl vertrouwde handen zorgden voor de warme sfeer van weleer. 

De herfstvakantie bracht een bonte stoet bezoekers; gezinnen, groepen en 

schoolklassen vulden de zalen met verwondering en gelach. Buiten, waar ooit het  

D-Reizen-pand stond, dromen we van een pleintje vol leven, waar kinderen  

knikkeren en ouders verhalen uit hun jeugd delen. 

De Maurits-tentoonstelling was als een prent uit grootmoeders tijd: bezoekers  

dwaalden langs vitrines vol geschiedenis, de maquette van Terneuzen centraal, hun 

ogen glinsterend van herkenning. Dank aan allen die deze herinneringen tot leven 

brachten. 

In gedachten zie ik Sinterklaas nog arriveren op de lagere school in de mintgroene 

Volvo Amazone van de meester, zijn mijter schuin op het hoofd, kinderen giechelend 

langs het hek. En met kerst een krentenbol en warme chocolademelk, de geur van  

kaneel en cacao in de lucht, terwijl buiten de sneeuwvlokken dwarrelen. 

Nu bereiden we ons voor op de winterrust. De lampen in het museum doven  

langzaam, maar in onze harten brandt het verlangen naar een nieuw jaar vol  

verhalen en ontmoetingen. Houd de agenda in de gaten voor nieuwe avonturen in 

2026! 

Martin Stolk, Voorzitter Museum ‘Schooltijd’ 

What an amazing experience my husband and I had last July 2025 at the  

Museum Schooltijd in Terneuzen.  We had flown to Amsterdam from California in 

search of the history of my husband’s father, who had immigrated to the  

United States with his family at 12 years old in 1908.  It was quite a journey from 

Amsterdam to Terneuzen, going by train and then by bus, to reach the town.  Little 

did we know the wonderful people we would meet there and the information we 

would learn. 

When we arrived at the Museum Schooltijd we were very fortunate to meet  

volunteers that were interested in our search and treated us with enthusiasm and 

kindness.  We were shown pictures taken of school children from the years 1905 

and 1906, and many photos of the town during the early 1900’s. It was quite 

overwhelming for my husband to actually be able to learn not only about the town 

his father had lived in, but also about the school he most likely attended.   

A volunteer took us to the town hall and helped my husband obtain his father’s and 

his grandfather’s birth certificates (dating back to 1866). 

The following day we again returned to the Museum Schooltijd to receive more  

information. To our surprise, my husband’s father’s birth certificate had been  

translated into English by  the same volunteer that had helped us the day before, 

which made it easier for us to understand.  We were taken on a tour of the museum, 

where we sat at desks that were used by the children during that era. We were 

shown materials that the students used during the 1900s to learn reading, writing 

and math, as well as many materials that were used during that time. This was  

particularly interesting for me to see since I had worked in the school system in  

California as a Speech Pathologist for over 30 years. 

The director of the museum also gave us a tour of the upstairs rooms which housed 

some of the World War II materials and relics which were very  

interesting. We were introduced to a gentleman who came to the museum and took 

us on a tour of the old town and is currently restoring the area for people to be  

aware of the history of Terneuzen.  He also provided more information  

regarding the genealogy of my husband’s family living in the area and those that 

immigrated to the United States. 

Many thanks to everyone who assisted us in our search, we will never forget you. 

Jana Holmer Van Dixhorn 

De vlag van Open Monumentendag hing op zaterdag 

13 september al vroeg uit het raam. We mochten dan ook 

om 11 uur al onze eerste belangstellenden verwelkomen. 

Het thema dit jaar was ‘Erfgoed en Architectuur’, een 

thema wat prima paste bij ons mooie Rijksmonument. 

De bezoekers kregen, in het kader van dit thema, een 

brochure uitgereikt, waarin de architectuur van het 

gebouw uitgebreid werd belicht.  

We kijken terug op een mooie dag waarop we een groot 

aantal bezoekers mochten ontvangen, 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op  

2 oktober in het Scheldetheater in Terneuzen 

kregen alle deelnemers hun felbegeerde cheque 

uitgereikt. Zo ook wij, ‘Museum Schooltijd’. 

Ons gestelde doel was, de aanschaf van een TV 

scherm waarop we onze 1e etage, middels een 

virtuele rondleiding, voor mindervaliden of 

mensen die moeilijk ter been zijn, zichtbaar  

maken. Allen die op Museum Schooltijd hebben 

gestemd danken wij voor hun stem. Rabobank, 

hartelijk dank voor dit mooie bedrag 

De aanvraag van deze grote groep senioren met 

50 personen voor een bezoek aan het museum, 

was niet onoverkomelijk. We hadden eerder met 

dit bijltje gehakt. Met vier gidsen splitsen we dan 

de groep en beginnen elk op een andere locatie in 

het museum. 

Wat wel voor enige hoofdbrekens zorgde was het 

verzoek om koffie/thee en gebak te serveren en 

na afloop een hapje en een drankje.  

Om aan deze vraag te voldoen en we deze groep 

niet wilden teleurstellen gingen we op zoek naar 

een geschikte ruimte.  

En gelukkig mochten we gebruik maken van het  

restaurant van onze buren’ De Zeeuwse  

Gronden’.  

Met man en macht slaagden we erin om deze 

groep een gezellige middag met koffie/thee en  

gebak (van onze eigen museumbakster) te  

bezorgen met na de rondleiding door het  

museum een hapje en een drankje om na te  

praten.  We kijken terug op een zeer geslaagd 

bezoek. 

Ook deze zomer mocht 

het museum weer een 

groot aantal buitenlandse 

bezoekers verwelkomen. 

Getuige de recensies in 

ons gastenboek hebben 

deze Duitse, Engelse en  

Portugese gasten erg  

genoten van hun bezoek.  

In 4 verschillende talen kunnen onze buitenlandse bezoekers alles lezen wat er in de 

expositie is uitgestald. Ook hebben wij dit seizoen een aantal Duitstalige groepen  

mogen rondleiden in hun eigen moedertaal. Een drietal eigen gidsen hebben deze 

taak op zich genomen en naar we hoorden naar volle tevredenheid van onze Duitse 

gasten. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij 

verhaald over het bijzondere bezoek van 

John en Jana van Dixhorn aan het 

schoolmuseum. N.a.v. dit bezoek heeft 

dit echtpaar aan onze vrijwilliger Henny 

onderstaande brief geschreven waarin 

ze hun dankbaarheid naar onze  

vrijwilligers en het schoolmuseum  

uitspreken. 

Terwijl we het museale jaar afsluiten, willen we graag 
onze dank uitspreken aan allen die het schoolmuseum  
hebben weten te vinden. 

Jullie enthousiasme, betrokkenheid en  
nieuwsgierigheid hebben ons geïnspireerd om ons  
aanbod te verrijken en de verhalen van het verleden te 
delen.  

Met veel enthousiasme kijken we uit naar het volgende 
jaar, vol nieuwe ontdekkingen en gezamenlijke 
ervaringen.  

Onze oproep deze zomer voor de werving 

van nieuwe vrijwilligers, heeft ons  

zeker geen windeieren gelegd.  

8 Aanmeldingen kwamen binnen waarvan 

we 4 mensen hebben kunnen toevoegen aan 

ons team.  

Enkele maanden hebben deze enthousiaste  

aspirant vrijwilligers kunnen  

ervaren wat het vrijwilligerswerk in het 

museum inhoudt en een keuze kunnen  

maken op welk gebied ze in het museum 

een bijdrage kunnen leveren. 

Inmiddels heeft het museum een mooi scherm en een  

verrijdbare voet aangeschaft. Deze nieuwe aanwinsten  

hebben een mooie plaats gekregen, zodat bezoekers die niet 

de trap op kunnen ook op de 1e etage een ‘ digitaal kijkje’ 

kunnen nemen op de 1e etage. 

In het nieuwe museale jaar zullen ze 

dan ook volledig ingeroosterd worden.  

Erg blij met dit resultaat hopen we, dat 

ze bij ons een fijne tijd zullen hebben.  

Jacqueline Sonja Peggy Kees 

   Tot slot…... 

Wij wensen u allen fijne feestdagen  

en een goed 2026 

In memoriam Okke van der Maas 

Bedroefd lazen wij het bericht, dat Dhr. Okke van 

der Maas, stichter van ons Museum ‘Schooltijd’ in  

Terneuzen, op 20 november jl. in Zeist is overleden. 

Okke was een warm, bevlogen en bijzonder creatief 

mens. 

Zijn toewijding en onvermoeibare inzet voor het  

museum en het schoolse leven van weleer, was heel 

groot. 

Het zal een tastbare weerspiegeling van zijn passie 

en toewijding blijven. 

Moge de vele mooie herinneringen aan hem een bron 

van troost zijn voor de familie. 


