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Woord van de voorzitter 

 

Met het geld van Rabo Clubsupport zouden we  

deze wens kunnen vervullen. 

Door in te loggen in de Rabo app of op de website 

van de Rabobank en via 'Zelf regelen' en  

vervolgens 'Mijn Lidmaatschap' kan je klikken op 

RaboClubSupport.  

Na een wervelende start dit voorjaar is de zomer weer aangebroken. De scholen zijn gesloten voor de 

zomervakantie en veel ouders gaan met hun kinderen op vakantie. De vraag is altijd: waar gaat de 

reis naartoe? 

Tijdens mijn lagere schooltijd in Terneuzen was het koor ‘Kinderen voor Kinderen’ razend populair. 

Elk jaar kwam er een nieuwe langspeelplaat uit van dit populaire koor, die door iedereen grijs  

gedraaid werd. Een van de meest bekende nummers was het lied ‘Op een onbewoond eiland’.  

Het refrein ging als volgt: 

Op een onbewoond eiland 
loopt niemand voor je neus 
Ja je voelt je d'r blij want 
lekker leven is de leus 
Geen, pietsie pech want je hoeft er 
niets 
valt er niet van je fiets 
ligt op je luie haidewiets  
Drinkt met je billen bloot 
Melk uit een kokosnoot 
Je wordt vanzelluf groot  
Op een onbewoond eiland 
zijn alle dagen fijn 
Op een onbewoond eiland 
daar zou ik willen zijn 

In deze periode ontvangt Schooltijd veel toeristen, waaronder ook veel buitenlandse gasten. Onlangs 

hebben we zelfs bezoek ontvangen vanuit Taiwan en de familie Van Dixhorn uit Illinois, Verenigde 

Staten. En allemaal zeggen ze hetzelfde: Schooltijd is een museum dat absoluut de moeite waard is! 

Het geeft je het vakantiegevoel, zoals je dat krijgt na het slenteren door de Nieuwstraat, heerlijk niets 

aan je hoofd te hebben en je dan plotseling in de wonderlijke ban van het avontuur, dat museum 

Schooltijd biedt, te bevinden. 

We hopen u snel te mogen begroeten in het mooiste museum van Terneuzen, een belevenis voor jong 

en oud. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief! 

Martin Stolk Voorzitter Museum ‘Schooltijd’ 

Folkloristische dag IJzendijke 

Nieuwe aanwinst ‘Ot en Sien’ 

Koor ‘Asaf’ uit Axel  

Open Monumenten Dag  

13 september  

Uit het gastenboek 

Zo nu en dan krijgt het museum buitenlandse gasten van ver 

over de landsgrenzen. Zo bracht onlangs een dame uit  

Taiwan een bezoekje aan het museum. 

In het gasten boek schreef zij in haar eigen taal een review. 

“Dit is mijn wenslijstje uit 2019 

In 2023 had ik geen kans, maar uiteindelijk ben ik in 2025 ge-

komen, dankzij de leraar, de gids, mijn lieve moeder en tante 

die me vergezelden naar het museum. We hadden een fijn  

gesprek! 

Het thema van dit jaar is ‘ERFGOED EN ARCHITECTUUR’  

Zeker een mooi thema vanwege de prachtige architectuur van het gebouw waarin  

‘Museum ‘Schooltijd’ huist. 

Het gebouw is ontworpen door Ir. H.F. Mertens en dateert uit 1919 in de  

stijl van de ‘Amsterdamse School’ en deed ruim 65 jaar dienst als bankgebouw.  

Bij de aanpassingen voor het museum, die plaats vonden vanaf 2010, zijn de  

oorspronkelijke afwerkingen en het karakter grotendeels bewaard gebleven.  

Het is zeker de moeite waard om naast de prachtige architectuur ook de collectie van 

het museum te bewonderen. 

Door uw stem op Museum Schooltijd levert 

U een bijdrage aan ons doel: 

* Het schoolmuseum heeft honderden  

schoolplaten in de collectie die we niet  

allemaal kunnen tentoonstellen. Op een groot 

scherm willen we deze platen  presenteren 

aan de bezoeker. 

* Omdat het Schoolmuseum niet beschikt 

over een lift, kunnen mindervaliden en  

mensen die slecht ter been zijn de 1e etage 

niet bezoeken. D.m.v. een groot scherm  

kunnen deze bezoekers, middels een virtuele  

rondgang op een groot scherm, ervaren wat 

de 1e etage te bieden heeft.  

Rabo Club Actie 

Onder de vele groepen die het 

museum bezoeken was er  

onlangs een groep die wel op een 

hele bijzondere wijze  

afscheid nam. 

Het ‘Asaf’ koor uit Axel sloot hun 

bezoek af met een  

muzikale bijdrage in de vorm van 

de canon ‘Kom mee naar buiten 

allemaal’, waar op de vrolijke 

klanken deze muzikale gasten het 

pand verlieten. Een leuke  

verrassing voor de dienstdoende 

gidsen. 

Een gezellige drukte was het op  

zaterdag 19 juli in IJzendijke op de 

Folkloristische dag.  

En ook daar gaf Museum 

Schooltijd weer ‘acte de ‘présence’ 

met een kraam vol mooie school-

spullen. Het kraam werd goed  

bezocht en onze beide dames  

genoten zelf ook zichtbaar, getuige 

hun stralende lach, van het publiek 

en het prachtige schouwspel van de  

paarden en koetsjes die hun 

kraampje passeerden. 

Dit bijzondere tafereeltje kregen we  

onlangs aangeboden door een gulle gever. 

Een prachtige, welkome aanvulling op de 

collectie. 

En natuurlijk hebben Ot en Sien een mooi 

plekje in het museum gekregen zodat  

iedereen kan genieten van dit liefelijk  

tafereeltje. 

We bedanken de gever voor dit prachtige 

geschenk. 

 

Gezocht: vrijwilligers 

MUSEUM SCHOOLTIJD nodigt je van harte uit 
om eens langs te komen op één van onze drie  
info-middagen op 5, 12 en 19 augustus a.s. om 
13.30 uur in het Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 in  
Terneuzen. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee  
willen we je dan graag wat uitgebreider vertellen 
over wat het vrijwilligerswerk in het museum zoal  
inhoudt. 
Het is erg leuk om mensen te ontmoeten, verhalen 
te delen en te zien hoe er genoten wordt van  
herkenning en herinnering aan de lagere  
schooltijd. Ben je geïnteresseerd?  
Meld je dan telefonisch of per e-mail aan. 

Vorig jaar is gebleken dat er ook op de zondagen in de vakantiemaanden 

een zodanige behoefte bestond om het museum te bezoeken, dat we ook dit 

jaar weer hebben besloten het museum op zondag in de maanden juli en 

augustus open te stellen voor publiek. 

We hopen dat van deze gelegenheid volop gebruik zal worden gemaakt. 

Bijzondere schenkingen 

Ook bovenstaande 2 complete tekenmappen voor het eerste en tweede leerjaar en een aantal 

losse voorbeeldbladen uit de vijfde en zesde klas werden onlangs geschonken aan het museum. 

De mappen zijn van Chr. Le Roy en stammen uit 1931. Het zijn voorbeelden om na te tekenen 

en kinderen te leren kijken naar hoe een beeld is opgebouwd.  

  Museum de Meestoof in Sint-Annaland heeft na 
  een reorganisatie van hun collectie de methode  

  ‘Leesmethode Letterstad’ aangeboden aan 
Museum Schooltijd. 
Deze leesmethode is rond 1976 ontwikkeld.  
Omdat het museum deze methode nog niet in  
bezit had, zijn we heel blij met deze schenking en 
is een mooie aanvulling op onze collectie  
waarvoor onze hartelijke dank. 

Speciale ontmoetingen 

Een schat aan schoolherinneringen in 

de fotokast … 

In de 72 fotomappen in Museum ‘Schooltijd’ ligt een  
rijke schoolgeschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen  
verborgen. Van klassenfoto’s tot schoolreisjes, van 
strenge onderwijzers tot lachende kinderen op het 
schoolplein. Deze unieke verzameling laat zien hoe het 
schoolse leven door de jaren heen veranderde.  
De foto's zijn afkomstig van tientallen Zeeuws-Vlaamse 
dorpen en stadjes en bestrijken een periode van ruim 
anderhalve eeuw tot nu.  
 
Blader gerust door de mappen en beleef het verleden  
opnieuw! 
Zoek op de lijst je woonplaats en de naam van je  

school. 

Zo niet, dan zijn jouw schoolfoto’s alsnog van harte  

welkom. 

Geef ze bij ons af of mail ze gescand naar het museum! 

‘Sjonge, da’s een oude foto, zeg! …

Waarom is er van mijn school niets 

te vinden? …    Hé, dat ben ik!  ... 

Zo langzamerhand zien we in museum Schooltijd, 

tussen de altijd positieve reacties, aardig wat  

internationale teksten in ons gastenboek. We hadden 

natuurlijk al bezoekers uit België en Duitsland, maar 

bijvoorbeeld ook gasten uit Oekraïne, Polen, Taiwan, 

Spanje en… Amerika. 

Het is verschrikkelijk leuk om nader kennis te maken 

met internationale gasten die ons museum bezoeken.  

Dat geldt zeker voor Jana en John van Dixhorn 

Ina (één van onze vrijwilligsters) had hen al ontvangen en, specialist als zij is wat betreft de klas-

senfoto’s van de (ook wat oudere) scholen van Terneuzen, hen voorzien van fotomappen waarin 

ze eventueel foto’s van John’s vader zouden kunnen vinden. Wat John (de tachtig reeds gepas-

seerd) zocht waren aanknopingspunten en roots van zijn vader, die in Terneuzen een lagere 

school moet hebben bezocht. Ina, wat beter bekend met de scholengeschiedenis in Terneuzen, 

noemde in dit verband de ‘Jozinaschool’ die vroeger in de oude stadskern van Terneuzen stond… 

Jana en John vonden inderdaad het een en ander aan schoolfoto’s en daarvan werden voor hen 

enkele fotokopieën gemaakt.  

Henny (een andere vrijwilliger) heeft hen vervolgens aangeboden om samen naar het  

Gemeentehuis te gaan.  

Via het Gemeentearchief werd daar, door een zeer vriendelijke baliemedewerker, de  

geboorteakte van zijn vader gezocht en Jana en John kregen een kopie. Ze waren daar erg blij 

mee. De twee daaropvolgende dagen zijn ze teruggekomen in het museum en we hebben ze nog 

aardig wat extra informatie kunnen geven, over hun ouders en grootouders en over Terneuzen 

toen en Terneuzen nu… 

Ze waren erg dankbaar voor de hulp en bereidwilligheid van onze vrijwilligers en natuurlijk voor 

al de informatie. Het betekende vooral voor John heel veel; ze waren naar Terneuzen gekomen - 

en naar het museum – zonder al te veel hoop om iets te vinden, maar wat ze allemaal te weten 

kwamen overtrof ver hun verwachtingen.  

Op 13 september is Museum 

Schooltijd al vanaf 11.00 u.  

geopend i.v.m. 

 ‘Open Monumenten Dag’.  

Elk jaar wordt er een brochure  

uitgebracht waarin een groot 

aantal monumenten belicht 

worden. Zo ook het prachtige 

Rijksmonument ‘Museum 

Schooltijd’. In elk deelnemend 

monument ligt deze brochure 

en kunt u gratis meenemen 

Hopelijk heeft u weer met plezier deze 

nieuwsbrief gelezen.  

We wensen u een prettige  

voortzetting van de zomer toe en hopen u 

nog eens te mogen  

begroeten in  

‘Museum Schooltijd’. 

Zijn ze niet schattig deze 2 kleine kleutertjes? 

Het liedje werd zo populair dat het zelfs 
drie weken in de Nederlandse Top 40 
stond. De reden hiervoor was dat het liedje 
direct het vakantiegevoel belichaamde:  
iedereen in Nederland kon het meezingen 
en verheugde zich op de zomervakantie, 
misschien wel op een onbewoond eiland. 
Het gevoel van op vakantie gaan gaat niet 
om de bestemming, maar om het avontuur, 
de vrijheid en het ‘eventjes niets aan je 
hoofd’ hebben. 

Museum open op zondag 


