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Beste Schooltijd-vriend(-in), 

Op zaterdag 10 mei hebben we met veel plezier de tentoonstelling ‘400 jaar Maurits’ geopend.  

Maurits wordt gezien als de slimste vorst uit de familie Nassau. Wat kunnen we leren van de  

tentoonstelling? Nou, heel veel! Van de lessen die Maurits kreeg aan de Leidse universiteit van  

rector magnificus Justus Lipsius, tot de krijgskundige inzichten van Simon Stevin. Dankzij de  

samenwerking met zes musea en één kerk in Zeeuws-Vlaanderen, biedt de tentoonstelling een 

prachtig beeld van Maurits' daden in de regio, gespiegeld aan de vestingen Terneuzen, Axel en 

Hulst.  

Er draait een authentiek dia-apparaat met dia’s uit de jaren '70 en '80. Een complete voorstelling 

van de geschiedenis komt voorbij op foto-frames, en prachtige schoolplaten zijn te bewonderen. Ook 

de jeugd komt aan bod met een interactief stempelboekje, voorbeelden uit de stripverhalen van  

Suske en Wiske.  

Na afloop kan er zelfs een lekkere Maurits-tripel worden aangeschaft. 

Verderop in deze nieuwsbrief nog meer informatie over deze  

wisselexpositie. 

Kortom, het Schoolmuseum vervolgt haar frisse en fruitige start van het seizoen met een  

fantastische tentoonstelling, boordevol activiteiten voor jong en oud. Met dank aan al onze  

vrijwilligers, die allen hun uiterste best doen om van een bezoekje aan Museum ‘Schooltijd’, een 

feestje te maken voor U als bezoeker. We hopen u snel te mogen begroeten in het mooiste museum 

van Terneuzen, en ik wens u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief! 

Expositie ‘The Passion’ 

Tijdens de week van ‘The Passion’ presenteerde 

Museum ‘Schooltijd’ in de Grote Kerk in de 

Noordstraat in Terneuzen, een 12-tal  

authentieke schoolplaten, zoals die vroeger in de 

Lagere School tijdens de Godsdienstlessen  

werden gebruikt. 

De bezoekers van de tentoonstelling kregen een 

brochure aangeboden met de afbeeldingen van 

de schoolplaten, waarin het Passieverhaal wordt 

verteld. Voor de kinderen was er een boekje met 

dit verhaal op rijm. 

Naast het bekijken van de schoolplaten waren er 

voor de kinderen ook een aantal activiteiten 

rondom het Passieverhaal. 

Vanuit de Hogeschool Utrecht was er  

ook belangstelling voor onze expositie. 

Eén van de studenten ondernam de reis 

naar Terneuzen om een reportage te  

maken over de Passion en de activiteiten  

daar omheen. Onze expositie werd door 

haar in deze reportage mooi in beeld  

gebracht.  

Kunst en cultuurorganisatie ‘Toonbeeld’ 

stelde belangeloos de prachtige panelen 

ter beschikking om de schoolplaten te 

kunnen presenteren waarvoor onze  

hartelijk dank.  

4 middagen dagen open per week 

Met ingang van 1 mei t/m  

27 september is het museum 

open op woensdag-, donderdag-, 

vrijdag- en zaterdagmiddag 

van 13.30-17.00 u. 

De Vrijmarkt op Koningsdag 

We waren al vroeg uit de veren om onze 

kraam op de vrijmarkt op te zetten. Maar 

toch waren velen ons al voorgegaan.  

Gelukkig vonden we toch nog een geschikt 

plekje om onze spullen uit te stallen. Het 

werd gaandeweg gezellig druk en de verkoop 

van onze koffie liep weer gesmeerd. De  

grabbelton en de enveloppen bleken ook dit 

jaar weer een succes zodat onze prijzen weer 

een nieuwe eigenaar vonden.  En natuurlijk 

ontbrak onze ‘bovenmeester’ niet, die zo nu 

en dan de schoolbel luid liet klinken. 

Expositie ‘Maurits van Nassau’ 

Zaterdag 10 mei. Op deze prachtige  

zonovergoten dag werd de expositie 

’ Maurits van Nassau’ geopend. Dit gebeurde 

door de onthulling van een prachtige maquette van 

het oude Terneuzen van de 16e eeuw, de tijd van  

Petrus Hondius. Wethouder Jeroen de Buck had 

de eer om, samen met kinderburgemeester Kylie 

de Pooter en de kinderwethouders Gijs de Putter 

en Ira Varghese, het doek, de Terneuzense vlag, te 

laten vallen. 

Daarna werd het legendarische ‘Neuzenlied’ 

ingezet door het vermaarde zangkoor  

‘De Dekzwabbers’. Dit lied uit de dertiger jaren, 

geschreven door de sokkenkoning van Terneuzen, 

Albert van der Bruele en gecomponeerd door  

muziekschooldirectrice Mevrouw Doussy-

Slingenayer, rolde iconisch over de tong. Het  

begint met: “Waar der Schelde zwaarste golven,  

stormden op het landschap aan: waar zij dorpen 

heeft bedolven, Daar vond Neuzen zijn ontstaan.”  

Als kers op de taart was de familie Van der Bruele  

aanwezig, waarvan de (klein- en achterklein-

kinderen nog nooit het Terneuzens volkslied  

hadden gehoord. 

Met een hapje en een drankje 

kon er, na het bewonderen 

van de expositie, nog  

nagepraat worden over de 

betekenis van Maurits van 

Nassau voor Terneuzen en 

Zeeuws-Vlaanderen. 

Deze expositie is door onze vrijwilligers met heel veel zorg 

samengesteld.  

Eenieder heeft zijn steentje op welke wijze dan ook  

bijgedragen.  

We hopen dat de expositie door velen bezocht zal worden.  

Het is zeker de moeite waard!! 

Schaapscheerdersfeest 

Vrijwilligers dag 

Zaterdag 31 mei is het ‘Marktseizoen’ voor 

onze vrijwilligers begonnen met een kraampje 

op de kinderboerderij tijdens het schaap-

scheerdersfeest. Een prachtige zonrijke dag, 

waarop een groot aantal bezoekers ons 

kraampje bezochten.  

Allerlei leuke gadgets met als thema ‘aap, 

noot, mies’,  verwisselden van eigenaar en  

natuurlijk was onze inmiddels beroemd  

geworden ‘grabbelton’ weer erg in trek bij de  

jongste bezoekers. 

Deze markt gemist? Er volgen er nog drie, waarop het Schoolmuseum aanwezig zal zijn:  

D’Oekse feesten, Het Dorpsfeest in Zaamslag en op de Folkloristische dag in IJzendijke. 

Wilt U nog iets meer weten over de persoon Maurits, over de manier 

van leven en oorlog voeren in zijn tijd?  

En wat betekende dit krijgsveld voor de inwoners en de streek?   

Dan is in het schoolmuseum het boek ‘Schaakmat’ te koop.  

Prijs € 19,95 

 

En natuurlijk mocht het Zeeuws-Vlaamse volkslied ook niet ontbreken.  

Het ‘Van D’ee tot Hontenisse’ werd luidkeels door de vele aanwezigen meegezongen.  

Benieuwd hoe het ‘Neuzenlied’ klinkt? Klik op deze link:  

https://www.youtube.com/watch?v=XnP1WOdy0wo 

Maandag 2 juni:  

Onze inmiddels traditionele vrijwilligers dag  

werd zoals altijd ‘s morgens gestart met een  

gezamenlijke vergadering, waarin we samen alle 

activiteiten van het afgelopen museumjaar evalu-

eerden en plannen maakten voor de toekomst.  

Na de lunch in IJzendijke bij Cadsandria, werd 

het tweede gedeelte van de dag ingevuld door een 

bezoek aan Museum ‘Het Bolwerk’. 

Daar werden we hartelijk ontvangen door de 

voorzitster Annie de Leijzer met nog 2 andere 

vrijwilligsters, die voor ons het museum  

speciaal hadden geopend.  

 

Na een interessante rondleiding in het  

museum door Annie werden we getrakteerd op 

koffie met lekkere cup cakes, door één van de 

vrijwilligsters gebakken, waarvoor onze  

hartelijke dank. 

Al met al, voor ieder een leuke, leerzame en  

gezellige dag, waar we met een tevreden gevoel  

op terugkijken. 

Lespakket ‘Maurits van Nassau’ 

Door één van onze vrijwilligers is een lespakket voor groep 7 

en 8 van de basisscholen over de 80-jarige oorlog  

samengesteld i.v.m. de herdenking van de sterfdag van prins 

Maurits van Nassau 400 jaar geleden. 

Hierin wordt op overzichtelijke en vrij compacte wijze  

verteld en uitgelegd over die periode. 

Het lespakket bestaat uit: 

-  een lesbrief voor de leerkracht 

-  een lesbrief voor de leerling 

-  werk- en zoekopdrachten 

-  de antwoorden van de opdrachten 

Tevens zit er in het pakket een PowerPoint presentatie. Hiermee wordt op duidelijke wijze de 
informatie - zoals die in de lesbrief voor de leerkracht staat - in beeld gebracht. 

Inmiddels is naar veel scholen dit lespakket al digitaal verzonden. Mocht U als school, 

onverhoopt, dit lespakket niet hebben ontvangen, stuurt U dan een berichtje naar:  

info@schoolmuseumterneuzen.nl 

Wij sturen het lespakket dan digitaal z.s.m. naar U toe.     

Tot slot……. 
…..zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen om ons vrijwilligersteam te  

komen versterken. Vrijwilliger zijn in het schoolmuseum is leuk en afwisselend. 

Misschien heeft U zelf wel interesse of kent U iemand in uw omgeving of  

kennissenkring die nog een invulling zoekt voor hun vrije tijd.  

Laat het ons weten. U bent van harte welkom! 

 

Wij hopen dat velen de weg naar het museum weten te  

vinden, want Museum Schooltijd is zeker de moeite van een  

bezoek waard, getuige de vele lovende woorden in ons  

gastenboek. 

Wij wensen wij U allen een mooie zomer toe! 

https://www.youtube.com/watch?v=XnP1WOdy0wo

